
 

‘Pelgrimage’, ‘op reis gaan’ is het thema.  

In Rotterdam presenteren we de vocale productie Sacred Songs in de 

Pelgrimsvaderkerk, een van de oudste kerken van de stad, gelegen in 

de wijk Delfshaven. Dit jaar viert de kerk haar zeshonderd jarig 

bestaan. Geïnspireerd door de naam van de kerk hebben we gekozen 

voor het thema ‘pelgrimage’, in brede zin: de reis, tocht en weg die je 

aflegt om een nieuwe horizon te bereiken. Het kan gaan om letterlijk 

een tocht naar een heilige stad als Rome, Jerusalem, Mekka, naar een 

tempel, een heilige berg of een tombe van een heilige. Het kan 

tegelijkertijd ook betrekking hebben op een innerlijke reis, om het 

doorlopen van een proces, een weg om jezelf beter te leren kennen, 

een weg naar nieuw licht. Het thema sluit ook aan bij Rotterdam, een 

stad sterk bepaald door immigratie, met veel mensen die ooit een reis 

ondernamen om een beter bestaan op te bouwen.  


